
CẢM TƯỞNG ĐỌC CUỐN SÁCH: 
          “THIÊN VĂN HẤP DẪN” 
 

Ta muốn thét vỡ không gian 

Muốn gầm vang Trái đất 

Muốn cả Thiên hà nắm gọn trong tay ta 

Muốn mỗi linh hồn là một ánh sao xa 

Để thắp sáng nửa phần kia Vũ trụ. 

 

Ta không muốn con người là hạt cát  

Của mênh mông xa mạc Xa-ha-ra. 

Ta không muốn chỗ cho con người chỉ là Quả đất  

Giữa khoảng không Vũ trụ bao la. 

 

Ta không muốn ánh sáng kia là giới hạn 

Của cuộc đời như ý muốn Anh-xtanh. 

Ta không muốn lực trọng trường kia của Trái đất 

Giữ chân ta muôn kiếp ở thế gian. 

 

Ta không muốn nó chỉ là sức nặng 

Kéo chân ta theo đường nối về tâm. 

Ta muốn nó phải quay như tia nắng 

Bất chấp Ga-li-lê hay I-xắc Niu-tơn. 

 

Ta muốn không gian tất cả phải của ta 

Đạp bí ẩn, phá tan thành quách 

Dẫu là “Hải vương”, “Diêm vương” hay 

                                                           chục triệu thiên hà. 

 

                                     Ki-ev, tháng 6/1973 


